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Informatieblad (pasen -11 april 2020)

Voorzagen wij in december Il. niet een voorspoedig jaar 2020 met mooie activiteiten
in de kapel, van kerkelijke en spirituele aard, de gebruikelijke zondagsdiensten, het
Feest van de geest, de zomer- en winterconcerten, vergaderingen van het
Wijkplatform, cursussen en bijeenkomsten van Careyn Weddesteyn etc.? Wie kon
vermoeden dat dit zou uitlopen op een gezondheidscrises, die niemand voor mogelijk
hield en ons allen diep in het hart treft.

In lijn met het beleid van de zorginstelling Careyn/Weddesteyn om de verspreiding
van het dodelijke corona virus te verminderen is de kapel tot na de crisis gesloten
voor de reguliere kerk- en erediensten en sociaal-culturele activiteiten. Met vreugde
vierden we op acht maart nog dat de kapel 60 jaar geleden is gebouwd en het eerste
vijf jarig jubileum van de renovatie van de kapel, te samen met het Wijkplatform
Staatliedenkwartier, dat 50 jaar geleden de ontwikkeling van de wijk op gang kwam.
Het feest met een bijzondere lezing en expositie van de spirituele schilderijen van
Ruud Bartlema trok zo’'n 150 bezoekers en inspireerde ons om op de ingeslagen weg
met de kapel verder te gaan als religieus en spiritueel centrum en als sociaal-
cultureel trefpunt van de wijk.

Vanaf de daarop volgende week ging de kapel op slot omdat het beter is om de
gebruikelijke grote opkomst van kerkgangers en andere bezoekers te beschermen
tegen infectie met het corona virus. We hebben gemeend dat we in deze vreselijke
tijd de kapel wel open moeten houden voor uitvaarten en afscheidsbijeenkomsten.
Met de door de overheid geformuleerde eisen voor o.a. het aantal bezoekers
(maximaal 30 personen met 1% m afstand) en met aanvullende specifieke eisen
voor de kapel en de rouwkamers (0.a. intensief desinfecteren) willen we toch de
mogelijkheid bieden aan nabestaanden om in de voor velen vertrouwde kapel op
respectvolle en eerbiedige wijze afscheid te kunnen nemen van hun dierbaren.

We leven intens mee met de cliénten van het zorgcentrum Weddesteyn, die
verstoken moeten blijven van bezoek en knuffels van hun familie en vrienden. Ook
denken wij met veel respect en waardering aan alle medewerkers van het
zorgcentrum die onder deze zware omstandigheden, als helden hun zorg blijven
geven aan de hen toevertrouwde cliénten. En aan de vrijwilligers die op afstand,
maar nauw en intens meeleven met het wel en wee van hen.

Mogen we voor het naderende feest van Pasen aansluiten bij de troostende en
bemoedigende woorden van de geestelijke verzorgers van Weddesteyn dominee
mevr. Jantina Colenbrander en pastor mevr. Els Speet:
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“Het is een donkere tijd, ondanks het begin van de lente. Maar we moeten wel hoop
houden. Ook nu leven we weer toe naar het Paasfeest. We blijven uitkijken naar het
licht in de verte. Dat doen we in de overtuiging dat onze Heer ons in alle tijden van
ons leven nabij wil zijn en dat na een donkere nacht ook weer een nieuwe ochtend
aanbreekt. Kijk om je heen: bloemen komen uit de grond, de aarde geurt,
merelgezang klinkt in de ochtend. We mogen zingen tegen de kou in.

Zo vanzelf gaat het, zo wonderlijk en tegelijkertijd gewoon. In dit jaargetijde waarin
alles ontluikt wordt het Pasen, het verhaal van de liefde die overwint, sterker dan
alles wat afbreekt en neerhaalt.

Niet met geweld of groot vertoon, maar in stilte, in de broosheid van ons bestaan.
Waar mensen elkaar kunnen vinden, waar de een de ander de hand reikt, om vrede
te sluiten of om elkaar te steunen. Daarom blijven wij toeleven naar het licht van
Pasen, het feest van de Opstanding van onze Heer”

Tot slot, we zullen nog veel pijn en geduld moeten ervaren en delen om deze crisis
door te komen. Maar laten we nu in deze Paastijd proberen ons sterk te maken om
het leed te dragen of dat van je naasten te verzachten. Laten we ons bemoedigen
door het gedicht van Marinus van de Berg om hoop te houden op de toekomst
waarin we elkaar weer zullen ontmoeten.

Voor nu wensen we u veel gezondheid en sterkte toe en laat het een hoopvol
Paasfeest zijn.

Bestuur Stichting Kapel Weddesteyn

Pasen 2020

Pasen gaat altijd door
Pasen gaat niet op slot
Het graf zal leeg zijn
Pasen gaat altijd door
Geloof, hoop en liefde
Zij willen altijd door
Pasen gaat altijd door
in het geloof

tegen het cynisme
Pasen gaat altijd door
in de hoop

van winnende Goedheid
Pasen gaat altijd door
in de stilte van kwetsbare liefde
die menselijk meeleeft

(Marinus v.d. Berg)




