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Beste mensen, in deze donkere dagen voor Kerst wordt ons wachten op betere tijden erg op de proef gesteld. 
We willen allemaal ons gewone leven, met contact met onze naasten, weer kunnen hervatten. Helaas ziet het 
ernaar uit dat dat pas ergens in 2021 werkelijkheid kan worden. Tot onze grote spijt, is er daarom ook nog geen 
sprake van het hervatten van de reguliere kerk- en erediensten op de zondag. Dat is nog niet verantwoord. Hoe 
lang we daarop nog moeten wachten en onderling afstand moeten houden is onduidelijk en zo ook het moment 
waarop we deze kerkdiensten weer kunnen hervatten en samen kunnen komen in de kapel Weddesteyn.  

Momenteel zitten we met zijn allen in een echte ‘Lock down’ zoals dat heet en dat betekent dat we allemaal erg 
aangewezen zijn op ons zelf en de direct naasten, veelal behorende tot hetzelfde huishouden. Iedereen heeft 
wel een kennis en/of familielid die de soms zeer ernstige gevolgen van corona heeft ondervonden. Corona is 
helaas nog onder ons en bepaald voor een belangrijk deel ons leven, met gevolgen voor de kapel. In de afgelopen 
periode hebben wij, af en toe en kortstondig enkele activiteiten in de kapel gehad maar de kapel hebben we, in 
goed overleg en afstemming met de uitvaartondernemers, gelukkig wel open kunnen houden voor uitvaarten 
en afscheidsbijeenkomsten. Daarbij worden de geldende protocollen uiteraard steeds in acht genomen. 

Wij willen u voorts over een aantal onderwerpen nader berichten.  

Op de eerste plaats over een gehouden (tweede) herdenkingsbijeenkomst (in 2020). Tweemaal per jaar worden 
door Careyn/Weddesteyn in de kapel bewoners, die in de zorginstelling hebben gewoond en enige tijd geleden 
zijn overleden, herdacht. In een aangepaste herdenkingsbijeenkomst eerder op 21 juli maar onlangs ook op  
13 oktober jl., is met het oog op verschillende achtergrond en levensovertuiging van iedere bewoner, gekozen 
voor een brede opzet die recht doet aan al die verschillen. Lichtjes zijn ontstoken voor iedere bewoner die 
overleden is, de namen zijn genoemd, een roos geplant in een vaas, zijn gedichten voorgelezen en is muziek 
gespeeld. Zo is stilgestaan bij al die dierbaren die van ons zijn heengegaan. Deze bijeenkomst, is verzorgd door 
geestelijken en vrijwilligers, is digitaal opgenomen; publiek was immers niet toegestaan. De informatie over deze 
herdenkingsbijeenkomst is opgenomen op onze website, evenals de link/doorverwijzing, waarop deze 
herdenkingsbijeenkomst is terug te zien voor belangstellenden. 

Verder willen wij bestuur mutaties onder uw aandacht brengen. Bouwer en stichter van de stichting en renovatie 
van de kapel, Aart Molenkamp, gaat per 1 januari aanstaande het bestuur verlaten. Eerder dit jaar heeft Aart dit 
al aangekondigd, met de bedoeling om dat op 1 september te doen. Echter, mede door corona gevolgen in en 
voor het bestuur heeft hij gelukkig tot en met eind van dit jaar de honneurs als voorzitter blijvend waargenomen. 
Het moment van afscheid is nu daar en wij willen u laten weten dat wij trots kunnen zijn op de inzet van Aart 
voor de stichting en kapel en hem daarvoor heel erg te willen bedanken. Dat betekent wel dat de samenstelling 
van het bestuur vanaf 1 januari 2021 anders is, mede omdat wij een ander bestuurslid –Daan Zuijderduijn- 
welkom mogen heten.  
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De samenstelling van het bestuur is met ingang van januari 2021 als volgt: 

- Hans Janssen, voorzitter; 
- Joop Vianen, secretaris; 
- Hein de Vries, penningmeester; 
- Chris den Hengst, lid; 
- Daan Zuijderduijn, lid. 

Tevens kunnen wij u berichten dat, mede door de advertentie in de Woerdense courant, wij erin geslaagd zijn 
twee beheerders voor de kapel aan te trekken, en wel: 

- Frits van der Hoeven, beheerder en tevens coördinator; 
- Ans van Bommel, beheerder. 

Daar zijn wij uiteraard heel erg blij mee en met deze versterking kunnen we het volgend jaar met vertrouwen 
tegemoet zien. Beide beheerders zijn zich momenteel aan het inwerken, dat natuurlijk vanwege corona zo zijn 
beperkingen heeft omdat vele activiteiten nu stilliggen. Met ingang van 2021 verwachten wij langzaamaan dat 
deze activiteiten weer zullen aantrekken en beiden ook veelvuldig(er) in de kapel zullen zijn en in contact zullen 
treden met gebruikers van de kapel. De directbetrokkenen ontvangen nog apart de contactgegevens van de 
beheerders (en bestuursleden). 

Wij hadden u graag betere berichten willen sturen maar de natuur dwingt ons anders te handelen. Het is 
tegelijkertijd een zeer veeleisende tijd, voor iedereen, die een groot beroep doet op ons aanpassingsvermogen, 
onze inzet voor anderen en ons saamhorigheidsgevoel. Die saamhorigheid staat dezer dagen centraal, laten we 
volhouden en uitzien naar betere tijden. En, dat de Kerst van 2020, in een onwerkelijk scenario, u en ons licht mag 
brengen in de duisternis en kan sterken in de hoop op die betere toekomst waarin we elkaar weer vaak gaan zien 
en ontmoeten in onze geliefde kapel. 

Beste vrienden,  

Nu we niet samen kunnen komen 

Om de geboorte van Jezus te vieren 

Nu we niet samen kunnen vieren en zingen 

Nu we geen handen mogen schudden 

Elkaar geen goede kerstmis kunnen wensen 

Geven we jou/jullie een handvol licht 

Dat het Licht van Vrede moge stralen 

 

 

Dat het jaar 2021 een jaar mag worden waarin we elkaar weer mogen begroeten in de kapel. 

Wij willen tot slot, u allen hartelijk danken voor alle (in)directe steun die wij van u mochten ontvangen in het 
afgelopen jaar, als vrijwilliger, vriend, sponsor, afnemer dan wel op iedere andere wijze die het mede mogelijk 
heeft gemaakt om onze mooie kapel in stand te houden en naar vermogen te hebben kunnen gebruiken. We 
hopen op betere tijden om later samen met u weer volop te kunnen genieten van de kapel in zijn volle glorie, 
namelijk:  de plek voor bezinning en ontmoeting en voor spirituele en religieuze bezinning. 

Wij houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en wij wensen u, en allen die u dierbaar zijn, goede 
kerstdagen en (behoud van) goede gezondheid toe. 

 


