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Informatieblad 
Feest van de Geest: tussen kerk en kunst 

In de periode van Hemelvaart tot en met Pinksteren, van do 10 mei t/m ma 21 mei doen de 
Bonaventurakerk, de Lutherse Kerk en Kapel Weddesteyn in Woerden en Onze Lieve Vrouwe 
Geboortekerk in de Meije mee in het project Feest van de Geest, een sinds 2006 bestaand 
landelijke om geloofsbeleving, kerkarchitectuur en andere beeldende kunst  met elkaar te 
verbinden.  

Het thema is dit jaar: ‘Levensadem’. We doen dat in samenwerking met een groot aantal andere 
kerken en organisaties in het Groene Hart (zie www.feestvandegeest-groenehart.nl ). 

Doel van Feest van de Geest is kerk en kunst met elkaar te verbinden. 

Kunstenaars maken een nieuw werk dat het Pinksterverhaal als bron heeft. Ook in onze Kapel 
Weddesteyn zal deze verbinding tussen beeldende kunst, Pinksteren en de architectuur van de 
kapel worden gelegd. 

In de kapel, naast de hoofdingang van zorginstelling Weddesteyn, Utrechtsestraatweg 50, zal 
Ineke Smienk uit Harmelen voor de derde keer nieuw werk van glas laten zien dat geïnspireerd is 
door de natuurelementen water, lucht, wind, wolken en vuur. Zij  is geboren en getogen in Utrecht 
en woont alweer bijna 40 jaar in Harmelen. In 1999 startte zij daar het Atelier Levend Glas waarin 
zij eerst glas-in-lood kunstwerken maakte. Panelen en ramen naar eigen ontwerp, maar ook 
restauraties en het traditionele glas-in-loodwerk. Zo maakte zij o.a. grote ramen voor het  
Johannes Hospitium in Wilnis en 5 grote ramen voor het bakkersmuseum van de fa. Siegert en de 
kapel van de zrs. Augustinessen in Utrecht.  
Rond ca. 2005 kwam haar oude liefde  voor het tekenen weer naar boven en begon zij met 
pentekeningen. Deze tekeningen vormden een  tegenwicht tegen het technische  glas-in-lood, het 
werden zeer gedetailleerde fantasietekeningen waarin vogels een grote rol spelen. Een zeer groot 
contrast met het glaswerk, zeker omdat zij in zwart/wit zijn. 
 
Momenteel werkt zij het meeste met glasfusie, dit is een techniek waar het 
glas op hoge temperatuur in een speciale glasoven wordt versmolten. 
Hierin geeft zij ook workshops. Alhoewel zij dus met verschillende  
technieken werkt staat fantasie in haar werk voorop, waarbij de natuur 
vaak haar bron van inspiratie is. Veel elementen komen zowel in het glas 
als in de pentekeningen terug. Eerder kunstwerk van haar staat in de 
Lutherse kerk. 

Kunstenaars krijgen de gelegenheid om een kerkgebouw als expositieruimte te benutten en hun 
werk, nieuw en eerder gemaakt een breed publiek te geven. Iedereen kan zo op een bijzondere 
manier met kunst en het Pinksterthema in aanraking komen.  



 De volgende kunstenaars zullen hun werk exposeren: 

- Bonaventurakerk:  Judy van Vliet (www.judyvanvliet.nl) 
- Lutherse kerk:  Maria van ’t Hullenaar (www.mariarts.nl) 
- Kapel Weddesteyn:  Ineke Smienk (www.levendglas.nl) 
- Onze Lieve Vrouwe Geboortekerk (de Meije): Angenelle Thijssen (www.angenelle.nl) 

Vanzelfsprekend is ook de architectuur en de verschillende kunstobjecten in deze kerken en onze 
Kapel Weddesteyn, gebouwd in verschillende perioden met elke eigen kenmerken te bezichtigen. 

Openingsbijeenkomst: De spirituele en muzikale opening van het Feest van de Geest is in de 
Bonaventurakerk te Woerden op 8 mei om 20.00 uur. Een kunstenaar van Ipse de Bruggen, 
musici van TalentXL van het Klooster Woerden en een kunstenaar die exposeert in de 
Bonaventurakerk werken aan deze opening mee. De feestrede wordt uitgesproken door ds. Paul 
van Dijk. waar iedereen van harte welkom is. 

Openingstijden: de deelnemende kerken en kapel zijn open en vrij toegankelijk op de volgende 
dagen:  10 mei (Hemelvaartsdag), zaterdag 12, zondag 13, zaterdag 19, Pinksteren 20 en 2e 
Pinksterdag 21 mei.  
Openingstijden van 13.00 tot 17.00 uur. Op zondagen is de Kapel Weddesteyn van 14.00-15.00 
niet toegankelijk vanwege de Protestantse dienst.   

Graag verwelkomen we u ook in onze kapel op genoemde tijdstippen. 
 
 
Het Bestuur Stichting Kapel Weddesteyn 


