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Programma 

 
 

Muziek 
 

Openingswoord 
 

Aansteken van de lichtjes 
 

Muziek 
 

Gedicht 
 

Muziek 
 

Stilstaan bij de overledenen 
 

Muziek 
 

Gedicht 
 

Muziek 
 

Afsluiting 
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Openingswoord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Door Jantina Colenbrander 
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Aan het begin van de herdenkingsbijeenkomst wordt 
het naamkaartje van de elke overledene bij het lichtje 
geplaatst. 
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Muziek tijdens het plaatsen van de namen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Make you feel my love   Adele 
Gezongen door Duo 2 FeelGood 
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Ik weet dat je gestorven bent 
 
Ik weet dat je gestorven bent. 
Je handen hebben de mijne 
en de dingen om je heen losgelaten. 
Je kijkt niet meer door het raam 
naar het weer van vandaag. 
Je luistert niet langer als er ergens een deur 
opengaat 
en je zegt niet meer: Kom binnen. 
Je zegt de woorden niet meer die je 
- met jouw ogen en jouw stem- 
vroeger altijd zei. 
Het is stil geworden om je heen 
 
Maar toch hoor ik je nog spreken 
en zie ik met gesloten ogen wat je deed, 
toen je nog gaande en staande was. 
 
Nee, je zou pas echt dood zijn 
-ik zou pas echt dood zijn- 
als ik je kon vergeten 
en als je weggewist uit mijn geheugen 
me niet meer bij zou staan 
met raad en daad 
zoals toen. 
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Maar dat doe je dus nog 
als ik over jou verhalen vertel: 
hoe je het leven en de mensen zag 
en wat je doen zou als je voor vragen stond 
waar ik voor kom te staan. 
 
Nee, alles is nog niet voorbij, 
je leeft nog in mijn verhalen over jou. 
Mijn handen kunnen je niet meer vasthouden 
maar wel mijn woorden  
en de ogen van mijn hart. 
 
Auteur onbekend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gelezen door Metje Jongeneel 
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Muziek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
You’ve got a friend     Carole King 
Gezongen door Duo 2 FeelGood 
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Stilstaan bij de overledenen 
 
 
Voor elke overledene wordt een roos in de vaas gezet. 
Eén witte roos symboliseert degene(n) die we ook in 
ons hart willen noemen…. 
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Overleden bewoners van 1 maart tot en met 31 augustus 
2020 

 
Maart 
12/3 Mw.Antje Jaantje Lok   95  Polders 
15/3 Mw.Jannetje Martina Rietveld-  

van Dijk    89  WMZ 
24/3 Mw.Petronella Kampman- Verwoerd 77  WSH 
25/3 Mw.Wilhelmina Maria van Meerendonk- 

Bruggeman    83  Polders 
31/3 Hr.Willem Ravestein   82  WSH 
31/3 Hr.Felix Dominicus Joseph Dijkstra 89  GRZ 
 
April 
 5/4 Hr.Bastiaan van Vliet   86  Stromen 
12/4 Mw.Christina Vroege- van Oosterom 88  WMZ 
15/4 Mw.Marrigje Kapper- Attema  85  WSH 
19/4 Hr.Frits Willem Eisinger   73  WSH 
24/4 Hr.Alexander Petrus Paulus Vig  74  WMZ 
 
Mei 
 2/5 Hr.Louwerens van Zoeren  78  GRZ 
 2/5 Mw.Theodora Maria Vlugt- Geurts 94  WMZ 
 8/5 Hr.Willem van der Roest  85  WMZ 
13/5 Mw.Pieternella Cornelia Otto- Hamoen 92  Polders 
20/5 Mw.Seeltje van de Waaij-  

Guldemeester    97  OL 
23/5 Hr.Jan Kornelis van Leeuwen  89  Stromen 
24/5 Hr.Johannes Jacobus Maria Oostveen 75  WMZ 
27/5 Mw.Trijntje Elisabeth  Lander-  

Riemersma    84  OL 
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Juni 
 1/6 Hr.Cornelis Janus Kluijfhout  83  Stromen 
 2 /6 Hr.Nicolaas Cornelis Roest  75  OL 
11/6 Hr.Poulus Roelof Geert Veenstra 72  WSH 
25/6 Hr.Gerrit de Jong   83  OL 
25/6 Hr.Joseph Bernardus van Stein  87  Polders 
25/6 Mw.Everdina Beijeman- de Wit  87  WSH 
 
Juli 
15/7 Mw.Helena Isabella Christina Goossens- 

 Schuurbiers    85  GRZ 
27/7 Mw.Hendrina Josina van Driel- Letterie 87  Polders 
28/7 Hr.Johan Frits Bremer   82  Stromen 
 
Augustus 
7/8 Mw.Adriana Maria van Vliet-  

Schoonderwoerd   81  GRZ 
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Muziek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Halleluja   Leonard Cohen 
Gezongen door Duo 2 FeelGood 
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Ik wens je licht 
in tijden van zorgen; 
Ik wens je hoop 
en uitzicht op morgen. 
Ik wens je een beetje warmte  
in kil - grijze dagen; 
Ik wens je een antwoord 
bij twijfels en vragen. 
 
Ik wens je wat zachtheid  
als woorden te hard zijn. 
Ik wens je vreugde en vrede  
als gedachten zwart zijn 
Ik wens je rust  
te midden van je werk; 
Ik wens je stilte 
dat maakt je weer sterk. 
 
Ik wens je een hand 
die je verder geleidt, 
een stralende glimlach 
die je vrienden verblijdt. 
Ik wens je een plaats  
om bij regen te schuilen; 
ik wens je een mens  
die niet schrikt van je huilen. 
 
Ik wens je een bloem 
om je dagen te kleuren. 

En een vriendelijk gebaar  
om weer bij op te fleuren 
 
geschreven door Frans Weerts 
 
Gelezen door Jantina Colenbrander 
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Muziek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heaven                        Bryan Adams 
Gezongen door Duo 2 FeelGood 
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Afsluiting 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door Els Speet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Muziek tijdens de aftiteling: Albatross 
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Colofon 
 
Commissie herdenkingsbijeenkomsten 
 
 
Jantina Colenbrander – geestelijk verzorger 
Liesbeth Dam             – dagbestedingscoach 
Metje Jongeneel        – lid cliëntenraad 
Silvia Kok-Tourné      – management assistente 
Els Speet                   – geestelijk verzorger 
 
Muzikale medewerking: Duo 2 FeelGood 
 
Licht: Steven Geerts 
 
Video en editing: Cecil van der Raadt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vormgeving, druk en uitgave – in eigen beheer Careyn 
Weddesteyn  

 


