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Programma 

 
 

Muziek 
 

Openingswoord 
 

Aansteken van de lichtjes 
 

Muziek 
 

Gedicht 
 

Muziek 
 

Stilstaan bij de overledenen 
 

Muziek 
 

Gedicht 
 

Muziek 
 

Afsluiting 
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Muziek  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prélude in E. moll (Opus28 no.4) van Fréderic Chopin gespeeld 
door Zeb van Drie 
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Openingswoord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door Jantina Colenbrander 
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Aan het begin van de herdenkingsbijeenkomst wordt 
het naamkaartje van elke overledene bij het lichtje 
geplaatst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muziek tijdens het plaatsen van de naamkaartjes 
 
 

 
 
 
Afscheid Nemen Bestaat Niet – Marco Borsato 
Uitgevoerd door Zeb en Noesjka van Drie 
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Ik noem jouw naam  

 
Als ik denk,  
dan hoor ik jouw naam 
Als ik slaap,  
droom ik jouw naam 
 
In hoe ik nu leef,  
beleef ik jouw naam 
In mijn verdriet,  
betraan ik jouw naam 
 
Uit machteloosheid,  
schreeuw ik jouw naam 
Soms, heel alleen,  
verwerk ik jou naam 
 
Met al mijn liefde,  
koester ik jouw naam 
Hier dichtbij mij,  
voel ik jouw naam 
 
In deze saamhorigheid,  
vertel ik jouw naam, 
opdat je zult weten,  
dat ik je niet zal vergeten 
 
Zacht noem ik jouw naam……… 
 
Leonita Gerssen 

Gelezen door Silvia Kok 
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Muziek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Let somebody go – Coldplay 
Uitgevoerd door Zeb en Noesjka van Drie 
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Stilstaan bij de overledenen 
 
 
Voor elke overledene wordt een roos in de vaas gezet. 
Eén witte roos symboliseert degene(n) die we ook in 
ons hart willen noemen…. 
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Overleden bewoners van 1 maart tot en met 14 oktober 2021 
 
April 
7/4 Mw. Lena Jannie Brussaard-  

Verheij    74 Polders 
9/4 Hr. Cornelis Wouter de Geus 80 WMZ 
10/4 Mw. Gezina Buiten  93 Polders 
14/4 Hr. Harrie Lambertus  

Bronswijk   87 Hofplein 
 
Mei 
6/5 Mw. Bartholomina Anna  

Stortenbeek   76 Waterschapshuis 
10/5 Hr. Lammert van der Vaart 86 Polders 
29/5 Mw. Cornelia Lagerwaard-  

Elsenbroek    88 Oude Logement 
 
Juni 
1/6 Mw. Johanna Bloemheuvel- 
 Zuidam    95 Polders 
30/6 Hr. Theodorus Johannes  

Lambertus Overdijk  74 Oude Logement 
30/6 Hr. Arie Martinus Cornelis 
 Visser    80 Revalidatie 
 
Juli 
15/7 Hr. Johannes Hermanus  

Antonius van Eck  80 Stromen 
18/7 Mw. Neeltje Stigter- Blok 92 WMZ 
20/7 Mw. Hendrikje Maria Schep-  

de Hoog   91 Oude Logement 
26/7 Mw.Maria Salecia Janmaat-  

Verweij    94 WMZ 
30/7 Mw. Maria Johanna Stolwijk-  

Lut    98 Waterschapshuis 
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Augustus 
7/8 Hr. Willem Hoogendoorn 85 Oude Logement 
7/8 Mw. Millicent Theresia  

Josephina de L'Isle -  
van Weissenbruck  89 Oude Logement 

26/8 Mw. Barbara Veenis- Noordam 92 Polders 
 
September 
7/9 Hr. Cornelis van Doorn  68 Revalidatie 
7/9 Mw.Maria Alblas- Koren  82 Waterschapshuis 
8/9 Hr. Robert Meijer  82 Revalidatie 
8/9 Hr. Adrianus Wilhelmus Jozef 
 Hijdra    75 Oude Logement 
17/9 Mw. Johanna Maria van Es-  

van Eijk   87 Polders 
27/9 Mw. Christine Molenbroek-  

Lako    91 Oude Logement 
30/9 Hr. Jacobus Nieuwenhuizen 92 Hofplein 
 
Oktober 
7/10 Mw. Adriana Luiten- Teunissen 85 Oude Logement 
7/10 Mw. Anna Hendrika Bonnet-  

Wouters   94 Polders 
8/10 Hr. Hendrik Richard de L’Isle 84 Polders 
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Muziek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visiting Hours – Ed Sheeran 
Uitgevoerd door Zeb en Noesjka van Drie 
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Gedicht 2     Verdriet                    
 
Verdriet verandert, 
verdriet verandert jezelf. 
Verdriet doet je anders horen, 
anders zien, anders waarnemen, 
anders voelen. 
Verdriet maakt je gevoeliger. 
 
Verdriet verandert je contacten, 
Je levenszin, je levensverwachting. 
Verdriet verandert je interesse. 
Verdriet verandert de mensen om je heen. 
 
Verdriet maakt je vergeetachtig soms, 
maar nooit vergeet je wie eens 
jouw leven anders maakte, 
hoop, zin en levenslust gaf, 
een nieuwe kleur. 
 
Verdriet verandert ook zelf. 
Zwaar als het kan zijn, 
loodzwaar, bijna niet te verdragen; 
kan het anders worden, 
lichter soms, 
maar nooit vergeet je 
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wie eens jouw leven anders maakte. 
 
 
Verdriet kun je niet alleen verdragen. 
 
Verdriet kan anders worden 
als er mensen meedragen. 
 
 
Marinus van den Berg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gelezen door: Metje Jongeneel 
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Muziek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tears In Heaven – Eric Clapton 
Uitgevoerd door Zeb en Noesjka van Drie 
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Afsluiting 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door Els Speet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Muziek tijdens de aftiteling: La Dispute – Yann Thiersen 

(Instrumentaal) 
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Colofon 
 
Commissie herdenkingsbijeenkomsten 
 
 
Jantina Colenbrander – geestelijk verzorger 
Metje Jongeneel         – lid cliëntenraad 
Silvia Kok-Tourné       – management assistente 
Silvia Oskam              – receptioniste  
Els Speet                    – geestelijk verzorger 
 
Muzikale medewerking: Noesjka en Zeb van Drie 
 
Licht en geluid: Steven Geerts 
 
Video en editing: Cecil van der Raadt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vormgeving, druk en uitgave – in eigen beheer Careyn 
Weddesteyn  

 


